
De dag van Bram begon al niet zo lekker omdat één van zijn kinderen weer buikpijn had
toen hij de kinderen naar school bracht. Er was iets met haar aan de hand, maar ze wilde
niet vertellen wat er was. Het bekkie van zijn dochter bleef op zijn netvlies staan en de
hele dag moest hij aan haar denken. 

Op zijn werk waren alle vloeren geboend en waren de schoonmakers weer flink bezig
geweest. Fijn dat het weer schoon was, maar de geur van boenwas en
schoonmaakmiddel waren zo indringend dat hij er de hele dag last van had. Een raam
kon hij niet openen, want dat kan nou eenmaal niet in zo’n kantoorgebouw op de 12e
verdieping. De airco moet het werk doen, maar die airco maakt voor Bram een
bromgeluid, dat een vermoeid hoofd nog vermoeider maakt. 
Bram had zich de vorige dag voorbereid op een lastig gesprek dat vandaag plaats moest
gaan vinden, want er was een klacht binnen gekomen. De persoon waar de klacht over
was binnengekomen, kwam zijn kantoor binnen en Bram zag meteen dat er iets niet in
orde was met zijn collega; had ze slecht geslapen? Wat zou er allemaal aan de hand zijn
met haar? Speelt er thuis ook van alles? Bram heeft zijn collega laten vertellen en
uiteindelijk een nieuwe afspraak met haar moeten maken om het over de klacht te
hebben. De collega voelde zich enorm dankbaar om het begrip en inlevingsvermogen
van Bram en ging opgelucht de kamer uit. 
Nu heeft Bram er een probleem bij, want zijn agenda is al behoorlijk vol en het gesprek
over de klacht moet ook nog ingepland worden. Na nog wat telefoontjes gepleegd te
hebben met verschillende mensen met verschillende verhalen en humeuren gaat Bram
vermoeid naar huis. 

Eenmaal thuisgekomen springen er drie kinderen om zijn nek en willen ze allemaal zijn
aandacht. Bram voelt zich moe van de dag, maar wil er ook zijn voor zijn kinderen. Hij
groet oma die die middag voor de kinderen heeft gezorgd en hij ruikt direct haar
overheersende parfum vermengd met de lucht van het eten dat staat te pruttelen in de
keuken. Dan doet Bram eerst de enorme felle lamp uit die oma altijd aanzet, haalt wat
spullen van de tafel om in ieder geval een beetje rust te creëren en gaat dan op de
grond zitten met zijn kinderen om naar ze te luisteren en met ze te spelen. 
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